
 

            “Beleefd zijn!” 
 

JAARGANG 22 

Wijsneus is echt in zijn nopjes. In de maand september hadden we immers 

afgesproken om de geldende regels zo goed als mogelijk na te leven… Nu blijkt dat 

bijna alle kinderen hun uiterste best doen om dit ook waar te maken. Het omgaan 

met het aangeboden speelgoed, de pingpongtafels, de klasballen en het rollend 

materiaal lopen best goed. Net als de afspraken rond het voetbalveld, het 

basketbalterrein en het grote speeltuig. Ook het gebruik van het bordkrijt wordt 

niet met de voeten getreden. We kunnen dus verder doen zoals we bezig zijn...       

In de maand oktober gaat Wijsneus daarnaast onze aandacht vestigen op de 

beleefdheid van onze kinderen. Beleefdheid is iets dat je op alle plaatsen en 

terreinen waar je komt moet gebruiken. Wijsneus wil dan ook  dat we dat gaan 

toepassen in gans onze school. Hij verwacht dan ook dat we in de maand oktober 

en de daaropvolgende maanden beleefd gaan zijn: 

 ten opzichte van elkaar (kinderen onder mekaar). 

 ten opzichte van de leerkrachten, poetsvrouwen, middagmoeders en 
de directie. 

 ten opzichte van de bezoekers in onze school. 
 

 

NUMMER 2 

OKTOBER 



 

Aangezien we stilaan weer naar de donkere maanden van het jaar toegroeien, 

gaat WIJSNEUS zijn milieuwerkpunt in de maand oktober naar het volgende: 

Spaarlampen in huis 

Gloeilampen geven licht, maar geven ook heel veel warmte. Van alle 
elektriciteit die nodig is om een gloeilamp te laten branden, wordt maar één 
tiende gebruikt om licht te geven. De rest verdwijnt in warmte. Dat is een echte 
verspilling. Maar in plaats van gewone lampen kunnen we evengoed 
spaarlampen of ledlampen gebruiken. Die zijn veel zuiniger. Een spaarlamp 
verbruikt maar één vierde van de elektriciteit van een gloeilamp om evenveel 
licht te geven.  

Een goede spaarlamp brandt ook tien keer langer dan een gloeilamp voor ze 
kapot gaat.  

Wat doen we eraan?  

Deze week gaan we samen met papa of mama op zoek naar gloeilampen in ons 
huis. Deze vervangen we door spaarlampen of ledlampen 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

DOELSTELLINGEN: 

 De leerlingen begrijpen het verkeer als 
een afsprakengeheel waarbij het erop 
aan komt dat iedereen de regels naleeft; 
zij tonen zich bereid dit te doen. 

 De leerlingen kennen de verkeerstekens 
die voor hen van belang kunnen zijn en 
kunnen het verkeersgedrag in hun 
omgeving toepassen. 

 De leerlingen zien in dat ze in het 
verkeer rekening moeten houden met 
andere weggebruikers en zijn bereid dit 
toe te passen. 

AFGESPROKEN: 

 Ben ik alleen te voet, 
dan stap ik steeds midden op de stoep. 
 

 Fiets ik naast een volwassene mee, 
dan rijd ik langs de kant van de huizen. 

 
 Ben ik nog geen 9 jaar, 

dan mag ik met mijn kinderfiets op de 
stoep fietsen. 

 

 

 

 

 



 Op 12 september is de overgrootmoeder van Mila en Seth de Weert uit 1A en 3A 

overleden. Wij wensen de hele familie heel veel sterkte toe met dit verlies. 

 

 Op 15 september heeft Nevena De Sutter uit 6A helaas afscheid moeten nemen 

van haar grootmoeder, Rita Liekens. Wij wensen de hele familie heel veel sterkte. 

 

 

                 

 

 Nisa Van Bedts uit K2S is grote zus geworden van Mats ! Proficiat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze kleuters van K3G gingen op pad om de straten proper te maken voor Mooimakers.Goed gedaan iedereen! 

 

                                            

                        

 

             

 



 

Onze school ontvangt het label Groene Oase 

Het harde werk om de speelplaatsen van onze school te vergroenen werd op maandag 23 september beloond! 

Gedeputeerde Jan De Haes kwam langs en overhandigde het label “Groene Oase” aan meester Tom. Hartelijk dank 

aan iedereen die dit mee mogelijk gemaakt heeft! 

 

 

  



 

 

De kleuters van juf Greet bezoeken de Sapmobiel 

De sapmobiel perst appelen tot natuurlijk appelsap. Het sap wordt gepasteuriseerd en vervolgens afgevuld en verpakt. 

Nadien kregen we een lekker glas appelsap! De oudste kleuters vonden het een leuke uitstap ! 

         

                                                           

 

                                



 

 

 

 

  



“ALS PELGRIMS ONDERWEG” 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zee 

SEPTEMBER 



 

 

 

 

 

  



“ALS PELGRIMS ONDERWEG” 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rondpunt 

OKTOBER 



 

 

  



 

 

Beste ouders, grootouders, familie en vrienden 

De eerste maand zit er alweer op. Tijd vliegt! De planning van het oudercomité is ondertussen ook helemaal in orde, 

alsook kunnen we jullie vertellen waarvoor we dit jaar centjes zullen inzamelen.  

Voor onze kleuters zal er een nieuwe trein aangeschaft worden! Ook zullen we de computerklas nieuw leven inblazen 

met o.a. een nieuw touchscreen digibord. Het bord zal helemaal gekanteld kunnen worden tot een touchtafel. Op die 

manier zetten we het spelenderwijs lesgeven extra in de verf. Zowel voor de kleinsten als de grote kids zal dit project 

een enorme meerwaarde zijn! 

Dit jaar hebben we het geluk dat Serge Pichal, papa van Skyrah en Alyssa het oudercomité zal versterken! Dikke merci 

daarvoor. Indien er nog mama’s en papa’s zijn die graag mee helpen bij de organisatie van onze activiteiten, mag je dit 

zeker laten weten. We komen enkele malen per jaar samen om de praktische kant van het evenement te overlopen. 

Uiteraard wordt er niet alleen hard gewerkt, maar is er zeker ruimte voor een wijntje en gezelligheid. Het oudercomité 

is geheel vrijblijvend. Kan je eens niet aansluiten, is dit uiteraard geen probleem! 

Als je enkel zin hebt om bij 1 of meerdere evenementen te helpen, kan je aansluiten bij de “Helpers van het 

oudercomité”. Hoe meer helpers, hoe liever! Veel helpende handen maken licht werk! Bij interesse mag je je 

telefoonnummer doorgeven, dan kan je de andere helpers in het WhatsApp-groepje vergezellen. Beslis je liever last 

minute of je wil helpen, kan dat ook, want we zullen opnieuw, indien nodig, een helpersformulier doorsturen bij de 

organisatie van een evenement.  

Onze herfstverkoop is weer van start gegaan! Wijn, fruit, koekjes… Voor ieder wat wils. Je kan bestellen via 

https://mariaschoolgrob.shop/! Voor vragen kan je terecht bij Fatima De Smedt 0472 97 22 36 of via 

fatimadesmedt@hotmail.be 

Ik geef alvast het overzichtje van de evenementen van komend schooljaar door. Noteer deze data in je agenda zodat 

je zeker niets mist!  

- herfstverkoop – start maandag 23 september 2024 tot woensdag 9 oktober 2024 

- afhaal herfstverkoop – vrijdag 18 oktober 2024 en zaterdag  19 oktober 2024 

- Sinterklaas – vrijdag 6 december 2024 

- KERSTHAPPENING – zaterdag 7 december 2024 

- Carnaval – vrijdag 28 februari 2025 

- BINGO (NIEUW EVENEMENT) – zaterdag 18 januari 2025 – VOLLE VAART 

- FLUOBAL + QUIZ – zaterdag 22 maart 2025 

- ZOMERFEEST – zondag 22 juni 2025 

 

Hopelijk kunnen we jullie verwelkomen op onze evenementen! 

Namens het oudercomité, 

Fatima De Smedt 

Voorzitter 

fatimadesmedt@hotmail.be  -  0472 97 22 36 

https://mariaschoolgrob.shop/
mailto:fatimadesmedt@hotmail.be
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